
Het teerfeest is jaarlijks een intern feest om met alle 
actieve leden de oprichting van onze vereniging te 
herdenken. De naam komt uit het verleden waar het 
feest echt meerdere dagen doorging en er stevig 
“geteerd” werd op alle het goede dat het akkerland te 
bieden had.

Inmiddels is het herleid tot één avond en sinds de 
Bruyndonckx broertjes dit evenement op zich hebben 
genomen, zijn ze erin geslaagd om het een heel 
informele, gezellige toets te geven. Het heeft zoiets van 
een carnavalesk familiefeest waarop niks moet, maar alles 
mag. Enkele weken vóór het feest volgt er steeds een 
originele aankondiging aan de pupiters. Deze keer 
heerste er best wel wat verwarring, want we werden 
opgeroepen om als “gestelde lichamen” te verschijnen. 
En voor sommigen klonk het ook redelijk middeleeuws, 
maar dat werd niet door iedereen zo geïnterpreteerd.

Desalniettemin stonden er die zaterdag 7 december 
verschillende Koningen, Koninginnen, Prinsen, 
Prinsessen, Ridders, Schildknapen, ... maar er waren toch 
ook wel enkele ‘ongestelde’ lichamen zoals narren, een 
beul en zelfs een rabauw en enkele koks. Het kon de pret 
niet bederven. Het feest werd rond 18u geopend door 
het eerste optreden van de nieuwe selectie 
jeugdmuzikanten. De nieuwste muzikantjes doen pas 
samenspel sinds september van dat jaar en hebben nog 
maar 3 maand op de muzikale teller. Het is voor hen dus 
best een mijlpaal om voor het eerst samen een concertje 
te mogen spelen. Gelukkig bestaat hun publiek uit 
ervaren muzikanten die weten hoe imposant dat eerste 
moment is. Gesteund door de 2 de of 3 de jaars 
jeugdmuzikanten hebben ze het feest fantastisch 
muzikaal geopend. Proficiat aan Sander die z’n troepen 
perfect had klaargestoomd.
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Wat volgde was een ontspannen feest waar het heerlijk 
toeven was. Eerlijke en lekkere gerechten volgden elkaar 
op. En verschillende Koningen en Koninginnen zagen dat 
het goed was. Dat in de keuken de geplande Chef-kok ziek 
was uitgevallen, hebben de mensen in de zaal nooit 
gemerkt, omdat het organiserend team dat naadloos 
hebben opgevangen. Niemand is ook maar iets tekort 
gekomen. Dikke complementen dus aan het hele team.

Ondertussen animeerde Jonathan de zaal. Hij riep 
schildknapen op om Middeleeuwse proeven af te leggen en 
daagde Koningen en Prinsen uit om de gunst van Prinses 
Margo te winnen. Er kwam zelf een Bingo aan te pas waar 
de meest waanzinnige prijzen konden gewonnen worden. 
Verder stonden er de hele avond enkele volksspellen in de 
zaal die toch wel wat nieuwsgierigen lokte.

Laat het geweten zijn dat het Teerfeest historisch goed 
was en dat we al uitkijken naar volgend jaar. Daarbij is het 
belangrijk dat iedereen beseft dat hij welkom is: 
muzikanten, bestuursleden, actieve leden, ouders van 
jeugdmuzikanten en zeker ook onze trouwe ereleden. 
Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd...dat is een 
gezegde dat ook al sinds de Middeleeuwen meegaat.

teerfeest 2024: 7 december 2024


